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We’re Here and We’re Free®

Approved Literature, Copyright 2009, Cocaine Anonymous® World Services Inc. In de geest van de 6e traditie is C.A. niet verbonden aan 
kerken, sekten, politieke- of hulpverlendende instanties. H
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De beloftes

Als we ons gemotiveerd inzetten in deze fase van onze ontwikkeling, zullen wij verbaasd 
opkijken voordat wij halverwege zijn.

We zullen een nieuwe vrijheid en een nieuwe blijdschap leren kennen. 

We zullen geen spijt hebben van ons verleden en het zal ook niet nodig zijn om ons 
ervoor af te sluiten.

Wij zullen het woord innerlijke rust begrijpen en we zullen innerlijke vrede kennen.

Hoe diep we ook gezonken zijn, we zullen ontdekken dat we met onze ervaring anderen 
kunnen helpen.

Dat gevoel van nutteloosheid en zelfmedelijden zal verdwijnen.

Wij zullen niet langer uit zijn op eigen belangen en aandacht krijgen voor onze 
medemensen. Egoïsme zal langzamerhand verdwijnen.

Onze hele houding ten opzichte van het leven en onze kijk erop zullen veranderen.

We zullen geen angst voor mensen en financiële onzekerheid meer hebben.

We zullen intuïtief weten hoe we moeten reageren in situaties die ons vroeger in 
verwarring brachten.

We zullen plotseling beseffen dat God dingen voor ons doet die wij niet voor onszelf 
kunnen doen.

Zijn dit overdreven beloften?  
Wij denken van niet. Ze worden vervuld bij de mensen om ons heen, soms snel,  
soms langzaam. Ze worden altijd gerealiseerd als wij eraan werken.

* Overgenomen uit: Alcoholics Anonymous, pages 84, 85, met toestemming van AA Worldservices Inc. If we are painstaking About this phase of our development, we will be amazed before we are halfway 

through. We are going to know a new Freedom and a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word Serenity and we will know peace. No matter 

how far down the scale we have gone, we will see how our experience can Benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain Interest in 

our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people And of economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations that 

used to baffle us. We will Suddenly realize that god is doing for us what we could not do for ourselves. Re these extravagant promises? We think Not. They are being fulfilled among us - sometimes quickly, 

sometimes slowly - they will always materialize if we work for Them.


